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Walhalla voor duikers 
en avonturiers
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Zeg Egypte en je denkt aan Caïro, piramides, woestijnen en de 
Nijl. Maar Egypte blijkt onnoemelijk veel meer te bieden. TULP 
Magazine nam deel aan een rondreis, die voerde door het Wadi 

el Gemal National Park ten zuiden van de stad Marsa Alam aan 
de Rode Zee. We trokken rond met bedoeïenen, zagen prachtige 

natuurgebieden en ontdekten een onwaarschijnlijk mooie 
onderwaterwereld. Egypte werd een onvergetelijke ervaring.

Vader en zoon van de Ababda Bedoeïenen, een eeuwenoude Afrikaans-Arabische nomadenstam

REIZEN



50 51

Egypte heeft bij voorbaat natuurlijk al iets magisch. Het land 
– twee keer zo groot als Frankrijk, met ruim honderd miljoen 
inwoners – ligt tussen twee continenten (Afrika en Azië) en 
bestaat voor 96 procent uit zand (Sahara en Sinaï-woestijn), 
met hier en daar een oase of vallei. Het oude Egypte vormde 
een van de vroegste beschavingen ter wereld, waarin religie, 
kunst, wetenschap, architectuur, mythologie, schrift en 
taal (hiërogliefen) tot bloei kwamen. Het Egypte van nu is 
modern en op toerisme ingesteld, met exclusieve arrange-
menten en bijzondere excursies. 

RESORT 
We laten de bekende topics van Egypte – Caïro, de pirami-
des van Gizeh, het graf van Toetanchamon in het Dal der 
Koningen in Luxor – achter ons en landen na vijfenhalf uur 
op het vliegveld van Marsa Alam aan de Rode Zee. Onze 
bestemming: het Gorgonia Beach Resort midden in het Wadi 
El Gemal National Park (NP). Het resort en een Duits ont-
wikkelingsfonds (KFW DEG) hebben een bijzonder project 
gelanceerd en gefinancierd voor de ontwikkeling van ver-
schillende ecotoeristische activiteiten in het National Park. 

Het doel is om het ecotoerisme te ontwikkelen en te pro-
moten door de bestaande infrastructuur te verbeteren. 
Daarnaast wordt de jonge bevolking van de lokale Ababda-
stam opgeleid om bezoekers te begeleiden bij de ontdekking 
van hun leefgebied en hun duizendjarige cultuur. Een leer-
zaam en avontuurlijke dagtrip!
Het Gorgonia Beach Resort (5 sterren Noord-Afrikaanse 
waardering) is groot, je verdwaalt er gemakkelijk. Met 350 
suites verspreid over 30 hectare grond, omringd door kleur-
rijke tuinen met palmbomen, tropische planten en bloemen 
en rijkelijk voorzien van restaurants, zwembaden, een duik-
centrum en een achthonderd meter lang spierwit strand, 
met eigen parasols en ligstoelen voor elke kamer. Het vakan-
tiegevoel is er meteen, inclusief het lekkere eten! 

WADI EL GEMAL
Maar we zijn hier niet alleen om te bakken en te braden. 
In de benen! Of liever: in de jeep. Het Wadi El Gemal NP 
(‘Vallei van de Kamelen’), een beschermd natuurgebied, 
beslaat over land bijna 5000 km2, met bergachtige land-
schappen, zandvlaktes en -duinen in diverse kleurschakerin-
gen, dichte mangrovebossen langs de kustlijn en meerdere 
vruchtbare deelvalleien. Behalve kamelen wonen er gazel-
les, steenbokken, vossen en knaagdieren (en reptielen!) en 
zoeken zo’n honderd vogelsoorten hier een nest- of rustplek. 
En dan is er nog de enorme variëteit aan planten, struiken 
en bomen. Het benodigde water, vlak onder de oppervlakte, 
komt van de bergen of van een zeldzame stortregenbui. 

BEDOEÏENEN
We gaan op stap met een vader en zoon van de Ababda 
Bedoeïenen, een eeuwenoude Afrikaans-Arabische noma-
denstam, die als oorspronkelijke woestijnbewoners elke 
zandkorrel in het gebied kennen. We kunnen ons geen betere 
gidsen wensen! Ze nemen ons mee naar hun woeste habitat; 
twee uur rijden over ruwe, rotsachtige weggetjes en rood-
kleurig zand, met hier en daar wat eenzaam groen. Beschut 

Kamelen, gazelles, 
steenbokken, vossen, 
knaagdieren en 
honderd vogelsoorten  

Met kleedjes en 
kussentjes, omringd door 
woestijnzand en boven 
ons een schitterende 
sterrenhemel: genieten 
met een hoofdletter G

Een stop in Sikait om overblijfselen uit het pré-Romeinse rijk te bewonderen
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Een absoluut 
walhalla  

voor duikers en 
snorkelaars, met 

vijf kilometer 
ongeschonden 

koraalrif

onder zo’n enkele boom wordt er op authentieke wijze een 
straf bakje koffie voor ons bereid; onze gidsen nemen er de 
tijd voor, het is een traditie en belangrijk sociaal moment. 
Vol van de kruidige smaak en aroma’s vervolgen we onze 
route naar Sikait, een archeologisch goed bewaard en geres-
taureerd gebied, met ruïnes, muurschilderingen en tempels 
in de rotsen. Overblijfselen uit het pré-Romeinse rijk, dat 
hier werknemers van de nabijgelegen smaragdmijnen huis-
vestte. Is Cleopatra hier ooit komen kijken? De groene 
smaragd was in elk geval haar favoriete edelsteen. 
Het is bijzonder om hier – in de bloedhitte – rond te lopen in 
het besef dat er twintig eeuwen geleden honderden mensen 
in deze stad werkten en leefden. Als de schemering valt en 
de ergste warmte weg is, bakken vader en zoon een speciaal 
brood, diep onder het hete zand. Met kleedjes en kussen-
tjes, omringd door woestijnzand en boven ons een schitte-
rende sterrenhemel is het genieten met een hoofdletter G. 
Met heerlijk warm brood, tahin om te dippen en water en 
cola (in Egypte is overal cola!) en dat alles midden in de 
woestijn, in complete stilte. Dit maak je maar één keer mee. 
   
ONDERWATERWERELD
Van de woestijn naar zee, het is een kleine stap; het Wadi El 
Gemal NP beheert behalve land namelijk ook een 2000 km2 

kust- en watergebied in de Rode Zee, inclusief vijf eilandjes. 
Een absoluut walhalla voor duikers en snorkelaars, met van 
noord naar zuid vijf kilometer ongeschonden koraalrif (450 
soorten), honderden soorten kleurige vissen, zeepaardjes, 
zeeschildpadden en dolfijnen. Samen met een plaatselijke 
marinebioloog varen we naar de beste duikplekken. Wie niet 
wil of durft te duiken, kiest voor snorkelen. Ook een supe-
rervaring! Met een tussenstop op een afgelegen wit strandje 
spotten we vogels. Tijdens de wandeling die we er maken, 
wordt ons verteld over de saltbush, de inheemse plant die 
hier groeit en als medicijn tegen diabetes wordt gebruikt én 
in salades en roerbakgerechten.

DUIKSCHOOL
Bij het duikcentrum van Gorgonia Beach Resort kun je alle 
equipment huren voor zowel snorkelen als duiken. Veel 
gasten van het resort zijn ervaren duikers en brengen hun 
eigen professionele uitrusting mee. Geen probleem. Met een 
alternatief clubje gaan we lunchen in een vissersdorpje El 
Qulaan van de Ababda Bedoeïenen. Er wordt voor ons een 
visje gebakken met brood en salade (en cola!). Vrouwen en 
kinderen runnen er een winkeltje met handgemaakte siera-
den. We maken een prachtige wandeling rond het dorpje, 
langs rotsen, veel groen, zand en water. We eindigen bij opa, 
vader en zoon, met wie we in de schaduw een kopje koffie 
drinken. Wat een bijzondere ontmoeting!  

ZONSOPGANG
Tot besluit van onze reis is er een hike naar El Talayee Hill, 
met vertrek in het nog vroege donker. Het wordt een pittige 

wandeling, met als beloning een nog nooit eerder zo mooi 
ervaren zonsopgang! Een absolute wow-ervaring! Terug in 
het Gorgonia-resort komen we met een heerlijk ontbijt bij 
van onze indrukken en belevenissen. Egypte moet je dóen! 

gorgoniabeach.com  •  abughosoun.org

Gorgonia Beach Resort

Hike naar El Talayee Hill

Vissersdorpje El Qulaan
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